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I.Mục đích – yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện: Gấu, Chim, Sóc,Thỏ con.
- Trẻ hiểu nội dung truyện: Câu chuyện nói về niềm vui của mỗi người khác nhau, Chim thì ước muốn được ăn no đủ, Sóc có niềm vui được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, Thỏ lại có niềm vui được bên những người bạn thân, trao nhau yêu thương, cùng dựa lưng vào nhau và cười thật tươi. 
- Hiểu được “cười tươi” là cười vui vẻ, rạng rỡ.
2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên truyện, tên các vật trong truyện.

- Trẻ lắng nghe và trả lời các câu hỏi theo nội dung câu chuyện.

- Biết một số cử chỉ âu yếm, yêu thương: ôm nhau cùng cười…

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô

- Qua truyện trẻ biết yêu thương, đoàn kết với nhau…
II.Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô.
- Giọng kể diễn cảm

- Sân khấu, rối tay.
- Rối bóng các nhân vật trong câu chuyện.
- Sách truyện, các nhân vật trong câu chuyện 

- Đèn diễn rối.
- Máy tính, ti vi
- Chỗ ngồi cho trẻ

- Nhạc bài hát “Khuôn mặt cười”, “Vui là vui”

- Bộ trang phục gấu của cô.
2. Đồ dùng của trẻ.

- Mỗi trẻ 1 quyển sách truyện.

- 1 rổ đồ dùng có các nhân vật trong câu chuyện.

- Trang phục của trẻ gọn gàng.
3. Địa điểm, đội hình

- Trong phòng học.

+ Đội hình quanh cô lúc ổn định tổ chức và kể lần 1.
+ Đội hình 2 vòng cung lúc kể lần 2

+ Đội hình chữ U lúc đàm thoại trích dẫn.

+ Đội hình quanh cô lúc hát kết thúc.
4. Tâm thế: 
- Cô và trẻ hứng thú, thoải mái tham gia tiết học.
III. Tiến hành hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức 

- Xin giới thiệu với các con hôm nay có rất nhiều các cô giáo đến thăm lớp chúng mình đấy các con hãy cùng khoanh tay đẹp để chào đón các cô nào!
- Cô và các con cùng hát một bài để chào đón các cô nhé. (Cô và trẻ hát bài: “Khuôn mặt cười”).
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Chúng mình cùng làm những khuôn mặt cười nhé. (Cô ra hiệu lệnh: Nào chúng mình cùng cười “ha ha”! Nào chúng mình cùng cười “hi hi”. Nào chúng mình cùng cười “hô hô”)

- Chúng mình cảm thấy thế nào?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức
- Cô cũng rất vui, nhưng có một bạn vẫn không biết niềm vui là gì đấy, đó là bạn Gấu. Bây giờ cô mời tất cả chúng mình cùng ngồi đẹp nghe cô kể câu chuyện về bạn Gấu nhé. 

- Câu chuyện có tên“Niềm vui là gì”.
*Cô kể lần 1: Kể diễn cảm kết hợp rối tay.
- Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện các có những nhân vật nào?

- Các con sẽ cùng gặp các bạn Gấu, Sóc và Thỏ một lần nữa nhé.

*Cô kể lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp sử dụng rối bóng trên sân khấu.
* Đàm thoại, trích dẫn làm rõ ý.
- Chúng mình vừa nghe truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

- Cô có một bất ngờ muốn dành tặng chúng mình, đó là bạn Gấu, một nhân vật trong truyện cũng sẽ đến thăm chúng mình. Xin chào đón bạn Gấu! 
- Gấu tặng đồ dùng cho trẻ. 

(Rổ đồ dùng có các nhân vật trong truyện và tranh tô màu khu rừng trẻ đã tô sẵn)
- Gấu ơi? Gấu đang suy nghĩ gì đấy
- Gấu trả lời: “Tớ đang suy nghĩ không biết niềm vui là gì?”
- Gấu đang nghĩ ngợi không biết niềm vui là gì thì Gấu gặp ai đầu tiên các con nhỉ?
 (Trẻ trả lời và chọn nhân vật gắn vào tranh của trẻ)

- Gấu đã hỏi gì chim?

- Niềm vui của chim là gì?

- Trích dẫn “Gấu con ngồi dưới một gốc cây to trống cằm trầm tư …ăn uống no nê”

- Tiếp đó Gấu gặp ai?

- Gặp Sóc Gấu đã hỏi bạn sóc như thế nào?

- Sóc trả lời Gấu ra sao?

- Trích dẫn “Sóc con đi đến gấu hỏi Sóc con…được ôm mẹ và ngắm sao trời…sáng sao.”

- Cuối cùng Gấu gặp ai?

- Niềm vui của Thỏ là gì? 

- Trích dẫn “gấu đang ngồi nghĩ ngợi thì Thỏ đi đến… dựa lưng vào nhau và cười thật tươi”
- Chúng mình cùng bắt chước niềm vui của bạn thỏ là ôm người bạn thân thật chặt và cười thật tươi nào!
- Gấu ơi niềm vui của gấu là gì?

- Gấu trả lời: Là được gặp các bạn lớp C1 và được ôm các bạn, cho Gấu ôm các bạn nào.
 - Vậy niềm vui của các con là gì?
* Giảng giải nội dung: Câu chuyện nói về niềm vui của mỗi người khác nhau, Chim thì ước muốn được ăn no đủ, Sóc có niềm vui được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, Thỏ lại có niềm vui được bên những người bạn thân, trao nhau yêu thương, cùng dựa lưng vào nhau và cười thật tươi. 
- Đố các con biết cười tươi là như thế nào?
- Bây giờ chúng mình hãy cùng cười thật tươi nào.
- Chúng mình hãy luôn cười thật tươi để mang lại niềm vui cho mọi người nhé.
- Gấu ơi! Gấu đã hiểu niềm vui là gì rồi đúng không nào?

- Gấu trả lời: “Tớ cảm ơn các bạn, tớ đã biết niềm vui là gì rồi. Tớ phải chạy về để ôm mẹ tớ một cái thật chặt cho mẹ vui đây. Tạm biệt các bạn” (Gấu đi ra ngoài).
3. Kết thúc:
*Giáo dục trẻ: Niềm vui của mỗi người rất đơn giản: chỉ là được ăn no, được bên người thân yêu hay trao nhau cái ôm thật chặt …vây chúng mình cũng gần nhau, yêu thương nhau, và luôn nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy nhau cho cuộc sống thêm vui các con nhé. 

- Cô và các con cùng hát vang bài hát “Vui là vui” nào!
- Giờ các con hãy chạy đến bên các cô trao những cái ôm thật chặt, nụ cười thật tươi thể hiện tình yêu của chúng mình, cảm ơn các cô đã tham dự hoạt động của chúng mình nào!
	- Trẻ chào khách
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời (Bài hát khuôn mặt cười)

- Trẻ cười theo hiệu lệnh cô đưa ra

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ chào đón bạn gấu.

- Trẻ nhận đồ dùng và đi về chỗ

- Trẻ trả lời và chọn nhân vật Chim gắn vào tranh

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe cô kể trích dẫn.

- Trẻ trả lời và chọn nhân vật Sóc gắn vào tranh

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe cô kể trích dẫn.

- Trẻ trả lời và chọn nhân vật Thỏ gắn vào tranh.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe cô kể trích dẫn

- Trẻ quay sang người bạn bên cạnh và trao cho bạn cái ôm thật chặt

- Trẻ nói niềm vui của mình.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ chào tạm biệt Gấu
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ chạy đến bên các cô giáo thể hiện tình cảm của mình.




Truyện: Niềm vui là gì

Niềm vui là gì? Gấu con ngồi dưới một gốc cây to trống cằm trầm tư, Nó nghếch cái đầu lên nhìn bầu trời ngây người nghĩ ngợi. Chợt 1 chú chim bay qua Gấu liền hỏi: Chim ơi! Niềm vui là gì vậy?
- Chim trả lời: niềm vui chính là lúc nào cũng có thật nhiều ngũ cốc trên cánh đồng, lúc nào chúng tớ cũng được ăn no bụng.
Sóc con nhảy qua Gấu lại hỏi: Bạn sóc ơi niềm vui là gì vậy?
- Sóc con đáp: Niềm vui chính là tối nào cũng được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ để đếm sao trời, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng.

Thỏ con đi ngang qua Gấu lại hỏi: Niềm vui là gì đấy bạn Thỏ ơi?
- Thỏ trả lời: Niềm vui chính là được ôm bạn thật chặt, bạn ôm lấy tôi, tôi ôm lấy bạn, niềm vui là gì nhỉ?
Gấu con và Thỏ con cùng tựa lưng vào nhau, bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn cả hai cùng cười thật tươi.
